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Aan:  Boeddhistische Unie Nederland Sint Annaparochie, 10 april 2009
Betreft: Aanvraag lidmaatschap

L.S;

Al sinds 1995 komt Kundeling Rimpoche vrijwel jaarlijks naar Nederland. Atisha Kirti Danza is
opgericht in 1996 en wij stellen ieder jaar in overleg met hem een lesprogramma van zo’n 20 dagen
samen. Zo hebben we inmiddels twee maal de volledige LamRim behandeld en zijn we momenteel
bezig met het GuruPuja commentaar. Daarnaast zijn er verschillende weekendlezingen geweest over
onderwerpen als Hartsoetra, Karma en 7 Principal Aspects of the Path, korte commentaren op
Yamantaka, Heruka, VajraY ogini, maar ook op Dorje Shugden en verschillende initiaties.

Kundeling Rimpoche is een inspirerende leraar, die met veel gevoel voor humor en relativering het
Mahayana-Vajrayana Boeddhisme voorleeft en voor ons toegankelijk heeft gemaakt. We hebben de
beschikking over een uitgebreide map met sadhana’s waarin onder andere een dagelijkse beoefening is
opgenomen, Kundeling Rimpoche heeft hiervan voor ons een video en audio versie gemaakt waarin
hij als ‘voorzanger® fungeert. Alles volgens de overleveringslijn waarin Kundeling Rimpoche als
Gelugpa-monnik staat; als student van onder andere Trijang-, Zong- en Dagom Rimpoche.

We zijn bezig met het opzetten van een website met meer informatie over Kundeling Rimpoche’s
activiteiten in India en de lesprogramma’s in Nederland, om meer mensen in de gelegenheid te stellen
met deze bijzondere leraar in contact te komen. Lidmaatschap van de BUN zou ervoor kunnen zorgen
dat we beter te vinden zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat de Dalai lama het gebruik van “onze”
dharmabeschermer Dorje Shugden ontmoedigt en dat dit voor veel onrust zorgt. Het Boeddhisme kent
echter van oudsher vele stromingen, die zonder elkaar te verketteren, vredig naast elkaar kunnen
bestaan. Iedere leraar werkt in z’n eigen unieke overleveringslijn en er is nog nooit een
overleveringslijn verboden, het Boeddhisme is als religie uniek in z’n flexibiliteit,
aanpassingsvermogen en ruimdenkendheid, de enige religie zonder dogma’s......

Het feit dat Kundeling Rimpoche de Dalai Lama voor het Indiase Hooggerechtshof ter
verantwoording roept is voor ons geen reden Kundeling te wantrouwen, integendeel; wij waarderen
hem om zijn moed! Kundeling is getuige van een alsmaar oplopende hetze tegen Dorje Shugden en
vraagt een uitspraak van het Hof, omdat hij vermoedt dat de Dalai lama zichzelf teveel macht toe-
eigent. De Dalai lama introduceert een dogma in een traditioneel vrije religie, die daardoor dreigt te
verworden tot een ‘geloof” met een bijbehorende lijst do’s en don’ts . Dit is zonder precedent en het
Mahayana Vajrayana Boeddhisme onwaardig, zo vindt Kundeling Rimpoche. De ‘ontmoediging’ van
de beoefening van Dorje Shugden is in 2008 in de kloosters en Tibetaanse nederzettingen in India
geéscaleerd, vrijwel alle monniken en leken zijn gedwongen een keuze te maken. Zij die weigeren
met de beoefening te stoppen worden uit kloosters en samenleving geweerd en als paria’s behandeld.
Zelfs in het hospitaal, de bibliotheek en gewone winkels wordt hun de toegang verboden. We hopen
dat Nederland voor dit soort middeleeuwse toestanden gespaard blijft, en het Boeddhisme hier wortel
kan schieten zoals het is bedoeld; om inzicht te krijgen in de werking van onze gedachten
bijvoorbeeld, of het ontwikkelen van wijsheid! In afwachting van uw antwoord;
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